Stille zaterdag 11 april 2020
Voorganger ds. Marijke van Selm
Ron van Halen; orgel

Romy de Winter; viool

Stilte
Lezing: Psalm 30: 9-13
De Paaskaars wordt binnengebracht

Paasjubel

Dit is de nacht

Waarin Hij, de Gezegende

De banden van de dood heeft losgemaakt
Daarom zal de hemel juichen

De aarde weerklinken

Bestraald door dit Licht

Laat klinken het loflied

Om dit Licht voor ons uit

Dat het donker verjaagt
Onze weg door de nacht is
OM DIT LICHT VOOR ONS UIT

De vreugde komt voor droefheid
De nieuwe morgen voor de nacht
DOOR DIT LICHT VOOR ONS UIT

Zingen zal dit huis

Vurig van hart en ziel

En juichen uw gemeente

OM DIT LICHT VOOR ONS UIT

Orgelvariatie op lied 600: Licht ontstoken aan het donker
De lezingen
Stem: Waarom is deze nacht zo anders
Dan alle andere nachten?
Vg: Dit is de nacht waarin de wereld tot leven wordt geroepen

Uit dit duister zijn wij geroepen tot het Licht

Genesis: schepping
Genesis 1: 1-5

Vioolimprovisatie



Stem: Waarom is deze nacht zo anders
Dan alle andere nachten?
Vg: Dit is de nacht waarin wij gedenken
Hoe God een nieuw begin maakte met zijn schepping
En voor eens en voor altijd een verbond sloot met alle volken

Exodus: doortocht
Exodus 14; 15-22

Vioolimprovisatie

Stem: Waarom is deze nacht zo anders
Dan alle andere nachten?

Vg: Dit is de nacht waarin wij gedenken
Hoe God aan zijn volk in het donker van de ballingschap
Een nieuwe toekomst beloofde

Jesaja: sta op en schitter
Jesaja 60: 1-3

Vioolimprovisatie

Stem: Waarom is deze nacht zo anders
Dan alle andere nachten?

Vg: Dit is de nacht van waken, van uitzien naar bevrijding
Van hoop op leven en toekomst

Van uitzien naar vrede en recht

Ezechiel: Ik zal jullie mijn adem geven
Ezechiel 37: 1+2, 11-14

Vioolspel ‘Thais’, J. Massenet

Het paasevangelie

Vg: Dit is de nacht waarin wij gedenken

Vg. & ouderling: DAT ONZE MESSIAS DE BANDEN VAN DE DOOD HEEFT VERBROKEN
ALS EERSTELING DER MENSEN

Matteus 28: 1-10

Vg: De Heer is opgestaan!
Meteen aansluitend: Orgelvariatie Lied 630 alle coupletten Sta op een morgen ongedacht

Doopgedachtenis



Vg. In onze doop hebben wij eenmaal het kwaad afgezworen

en ons vertrouwen gesteld in God,

door wie wij het nieuwe leven ontvangen.

Laten wij daarom met vreugde onze doop vieren en vernieuwen, opdat wij niet vergeten
waartoe wij bestaan.

Water wordt in de doopvont uitgegoten

Vg. Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop: ook
wij zijn bekleed met licht, door het water getrokken, geroepen om met God te gaan, levend
van zijn genade. Dit is de nacht waarin wij ons geloof belijden en onze eigen doop gedenken.
Tekst bij de Doopgedachtenis.

Gelezen: de Apostolische geloofsbelijdenis

Vioolspel: Jesus bleibet meine Freude J.S. Bach

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

Orgelvariatie: lied 624 Christus onze Heer verrees
Zending en zegen



